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De zomer is op zijn einde aan het 

lopen en stilaan kunnen we de 

herfst omarmen. Er zijn nieuwe 

gezichten . We hebben na enkele 

maanden wachten een nieuwe 

ortho en een nieuwe bewoner. 

Geniet in deze nieuwsbrief alvast 

mee van de mooie foto's en de 

uitstapjes. 

Veel leesplezier!  



 

 

Welkom Dylan!  

 

Mijn naam is Dylan Standaert. Ik 

ben een nieuwe bewoner van De 

Molenreke. De Molenreke biedt mij 

de kans om me te ontplooien als 

persoon en deel uit te maken van 

de maatschappij. Ik vind er dus al 

snel mijn draai en voel mij hier 

thuis. Ik ben een enthousiast en 

energiek iemand en dit komt 

overeen met de sfeer hier in De  

Molenreke. Zowel bewoners als 

personeel zijn fantastische mensen 

en ik kijk uit naar de volgende jaren 

als trotse inwoner!  

Welkom Joke!  
 

 

Hallo, ik ben Joke Vandaele, de 

nieuwe ortho in  De Molenreke. Ik 

ben in De Molenreke terecht 

gekomen omdat ik een nieuwe 

uitdaging zocht. Ik ben dit jaar 40 

geworden. Ik ben getrouwd en heb 

twee kinderen. Ik woon in Beitem. 

In mijn vrije tijd hou ik me graag 

bezig met wandelen in de natuur, 

fietsen, yoga en lezen.  

Ik werk nu bijna een maand in  

De Molenreke. Er komt natuurlijk 

veel op me af de eerste weken, 

maar het voelt goed aan, het lijkt 

alsof ik hier al veel langer werk. Ik 

heb al veel boeiende ervaringen 

meegemaakt in deze korte periode, 

dit smaakt naar meer! Groetjes  

Groetjes 



 

 

Succes David! 
 

 

 

Hey, ik ben David.  Ik heb 5 jaar in 

De Molenreke gewoond. Ervoor 

woonde ik in het Vleterwonen, 

maar dat was te zwaar geworden.  

De Molenreke was een goede 

tussenstap.  Maar ik miste het om 

te vertoeven op het domein van 

Dominiek Savio, waar ik veel 

vrienden en kennissen  heb. ik ben 

er opgegroeid en ik wilde terug 

graag in een leefgroep wonen. 

Ik zal wel nog wekelijks naar het 

dagcentrum van De Molenreke 

gaan en naar mijn begeleid werk in 

de garage.  Dus tot ziens! 

Succes Danitsja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Danitsja,16 jaar geleden ben 

ik gestart in het dagcentrum  van 

De Molenreke. Ik kwam toen 3 

dagen in de week, maar al gauw 

schakelde ik over naar 2 dagen. Dit 

omwille van mijn begeleid werk. 

Sinds september dit jaar doe ik nog 

een extra dag begeleid werk, waar 

ik zeer blij om ben. Daardoor kom 

ik maar 1 dag naar het 

dagcentrum. Als begeleid werk doe 

ik administratie en plooiwerk in 

een school, 2 keer in de week en 

help ik met eten geven en de afwas 

in een kinderdagverblijf.  



 

 

Feestjeuh... 

Afscheid van David, welkom Matthias en Dylan 



 

 

Wereld festival Izegem  
Begin juli trokken we met enkelen voor 

een namiddag naar het wereldfestival 

we genoten er van de sfeer, muziek en 

een drankje. 
 

De parkconcerten  
 

 

Lekkerbekken op de mosselsouper van de Lysterbesse  

 
Met enkele bewoners 

en familie genoten we 

van lekkere mossels en 

een gezellige dag. 



 

 

 

Vakantiekiekjes van De Molenrekenaars 

 



 

 

 


